Hattems Mannenkoor

Opgericht op 30 november 1924

*¢ D. Jonker en E. Andeweg

"Beste zangersvrienden,

Zoals bekend, vieren we dit jaar het 90-jarig bestaan van her Hattems Mannenkoor. Dat doen
we onder meer met een jubileumconcert op zaterdag 15 november, een receptie op zaterdag
22 november en met een bootreis op vrijdag 5 september.”

Zo luidt de aanhef van de uitnodiging van juni 2014 aan leden, ereleden en weduwen van
oud-leden.

Het begon in 1924

Een groepje vrienden besluit in november 1924 dat de tijd rijp is om in Hattem een man-
nenkoor op te richten. Ten huize van G. Fiechter, Hezenbergerweg, steken J. Egberts,
D. v.d. Esker, G. de Jong, E.J. Fiechter, W.N. Hilbrink en G. Fiechter de koppen bij
elkaar en zij besluiten zangliethebbers te benaderen om tot de oprichting van een man-
nenkoor te komen.

Op 30 november 1924 wordt de oprichtingsvergadering van het Hattems Mannenkoor
gehouden in de zaal van de heer Jonker aan de Nieuweweg. Het eerste bestuur bestaat uit
de heren J. Egberts, voorzitter, W.N. Hilbrink, secretaris, D v.d. Esker, penningmeester en
G. de Jong en E. ]. Fiechter als commissarissen (leden van het bestuur). De contributie
wordt vastgesteld op 15 cent per week, bij werkloosheid wordt vrijstelling verleend.

In de Homoet wordt op 5 december een advertentie geplaatst om leden te werven.
Natuurlijk moet er ook een directeur (dirigent) komen. In Zwolle wordt de heer H. van
den Hooven aangezocht als dirigent. Deze koordirigent is bereid om tegen een jaarlijkse
vergoeding van ca. f 300,- plus reiskostenvergoeding in Hattem te dirigeren. De heer
Van den Hooven moet dit minimum bedrag vragen, zo schrijft hij, omdat hij lid is van de
Vereniging van Koordirigenten in Nederland.

Er wordt besloten om donateurs te werven en dat heeft succes, want in 1925 zijn er
21 donateurs.

De eerste repetitie van het koor is 2 januari 1925. De repetitie wordt gehouden in zaal
Vos aan de Nieuweweg. De heer Vos stelt de zaal gratis beschikbaar.

Het koor in wording heeft natuurlijk niets. Ook een muziekstandaard voor de dirigent
ontbreekt en dat is lastig. De heer Tackema maakt er een die vervolgens door de heer
Biederman geverfd wordt, en dat allemaal voor niets.

Op de eerste ledenvergadering in 1925 is o.a. het nogal opmerkelijke punt aan de orde
van de tijdelijke verplaatsing van de repetities van de vrijdagavond naar de zondagmor-
gen. Het voorstel wordt aangenomen en omdat zaal Vos op zondagochtend bezet is, wor-
den de repetities verplaatst naar zaal De Boer. De heren E. Karssing en H. Kuiper worden
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op de eerste ledenvergadering gemaand om de achterstallige contributie te voldoen en de
repetities bij te wonen.

Het eerste jaar van het Hattems Mannenkoor wordt feestelijk afgesloten in Hotel De
Boer. Het ledental is dit eerste jaar gestegen van 14 leden bij oprichting naar 29 leden eind
1925.

1925 - 1930

In 1926 wil het koor een concert geven ten bate van ‘Het Watersnoodcomité in
Nederland’. Het bestuur vraagt de Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk om de kerk te
mogen gebruiken voor dit doel. Het koor krijgt als neutraal koor geen toestemming. Ook
voor een concert in december krijgt het koor geen toestemming van het kerkbestuur.
Uiteindelijk wordt op 13 januari 1927 het eerste concert gegeven in het voormalig distri-
butiecentrum. Medewerking wordt verleend door: Kl. de Rook, cello en A.C. Willeumier
piano. Op het programma staan onder meer de volgende werken: 'Het Morgenlied' van
Dietzel, 'Avondkoor’ van Kreutzer en 'De Ruine' van Mosman. Volgens de recensie in de
Homoet is het een groot succes.

Hemelvaartsdag 1927 wordt voor het eerst deelgenomen aan een zangconcours. Het con-
cours is georganiseerd door de gemengde zangvereniging Tavenu in Goor. Het is een groot
succes want het Hattems Mannenkoor gaat met 4 prijzen naar huis: een le prijs voor het
hoogste aantal punten in de afdeling 4e klasse Mannenkoren, de 'Directeursprijs’ en een
medaille voor het grootste mannenkoor. Waarvoor de 4e medaille wordt toegekend ver-
melden de analen niet.

Zomer 1927 wordt de Achterhoek getroffen door een cycloon. Het bestuur van het
Hattems Mannenkoor wil een benefietconcert geven voor de getroffenen. Als locatie lijkt
de Hervormde kerk het meest geschikt, maar wederom krijgt het koor geen toestemming
voor het houden van een concert in de kerk.

Het aantal leden schommelt deze jaren steeds rond de 30. Elk jaar is er een feestavond.
26 april 1928 is een nieuw hoogtepunt in het nog maar korte bestaan van het koor. Op
die dag wordt door een 'Damescomité’, gevormd uit de burgerij, een vaandel aangeboden.
Uit het jaarverslag: "Tegen ruim 8 uur maakte het Damescomité met haar vaandeldrager,
het oudste zoontje van ons lid Bielderman, haar opwachting en werd het vaandel bij
monde van mej. A. Jansen overhandigd.”

Het Damescomité bestaat uit: mevr. Bielderman, mevr. Tackema, mevr. Egberts, mevr,
H.J. van Lohuizen, mevr. E. Albrecht, mej. E Keijl, mej. A. Jansen, mej.
E.M.W. van Eekeren, mej. E. de Boer en mej. D. de Boer.

Op Hemelvaartdag 1928 trekt het koor, voorzien van vaandel, naar Voorst voor een
zangconcours. Beloond met 5 prijzen wordt het koor bij het station van Hattem ingehaald
door muziekvereniging Ons Genoegen. Met de muziek voorop gaat het naar de Markt en
daar worden de bekroonde liederen nog een keer uitgevoerd. Daarna wordt

er in zaal Steenman, samen met de muziekvereniging, nog een gezellige avond gehouden.
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Het koor met vaandel op concours in Oosterbeck 1934
(Foto collectie Hattems Mannenkoor)

Het koor houdt wel van een feestje; ook het succes op Hemelvaartdag is reden om nog
een tuinfeest te organiseren in het theehuis De Leemcule. Het damescomité mag er ook
bij zijn en de dirigent krijgt als waardering voor zijn werk een wandelstok met inscriptie.

De samenwerking tussen Ons Genoegen en het Hattems Mannenkoor is er vanaf het
begin van het koor. Als Ons Genoegen succes heeft op een concours worden zij door het
koor ingehaald op het station en andersom. Aansluitend wordt er samen een feestje
gevierd.

Zo gaan de jaren voorbij met concoursen, uitvoeringen en feestavonden.

In 1930 worden er plannen gemaakt om in 1931, in samenwerking met Ons Genoegen,
een “Zangconcours en Muziekfestival met Kermesse d’Eté” te organiseren. Het nationaal
zangconcours en muziekfestival wordt gehouden op 22, 23, 24 en 25 mei 1931.

Het is een groot gebeuren. Er doen 19 koren mee, maar ook verschillende muziekvereni-
gingen en mondharmonicaverenigingen. Het is, mede door het mooie weer, een groot
succes. Het Hattems Mannenkoor en Ons Genoegen delen het batig saldo en krijgen elk

£747,92.

1931 — 1939

Het koor wordt in 1931 ingedeeld in de klasse 'Ere-afeling'.

De crisisjaren laten zich ook voelen bij het koor, het aantal leden loopt terug omdat men-
sen elders gaan werken en ook de donateurs laten het afweten. Toch gaan de concerten,
concoursen en de feestavonden door.

In maart 1934 wordt een bazaar gehouden, 3 dagen lang. Het damescomité heeft het
meeste werk verricht met het maken van handwerkjes. De publicke belangstelling valt de
eerste 2 dagen tegen, maar met medewerking van Ons Genoegen en mondharmonicaver-
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eniging Excelsior worden er toch genoeg kopers
gelokt om het geheel met een batig saldo af te slui-
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koor, houdt de vereniging een receptie met aanslui-
tend een feestavond in de bovenzaal van de heer VOOR HET NATIONAAL
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niet deelgenomen aan concoursen.

Mei 1937 neemt de heer Van den Hooven wegens
zijn gezondheid afscheid als directeur. De nieuwe
directeur is de heer K. Scholten uit Kampen. H “ P I d v l
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eind van het jaar zijn er 37 leden.
Er kan weer meegedaan worden met concoursen en S o tssion]
niet zonder succes. In Ommen wordt de eerste prijs ; ;‘;g]mmmﬂ vekje musickfestival Hattem

behaald. Volgens het jaarverslag "wordt er in een
café in Ommen op dit succes gedronken". Na aan-
komst in Hattem blijft het koor nog een uur in café Steenman om het succes te vieren.
In 1939 bestaat het koor 15 jaar, maar het is een moeilijk jaar. De dirigent wordt opge-
roepen voor militaire dienst en ook verschillende koorleden worden gemobiliseerd en het
repetiebezoek is weer "meer dan treurig”. Na enige tijd wordt een vervangende dirigent
gevonden in de persoon van de heer Schotanus uit Zwolle.

Door alle problemen kan de jaarlijkse uitvoering niet plaatsvinden. De viering van het
15-jarig bestaan wordt uitgesteld tot 1940.

(Collectie Hattems Mannenkoor)

1940 — 1945

Het dirigentschap van de heer Schotanus is geen succes, het jaarverslag spreekt over "een
volslagen mislukking”, zonder daar verder op in te gaan. Hierna wordt de heer Warnars
uit Arnhem tijdelijk aangesteld. Deze dirigent heeft "buitengewone muzikale capaciteiten,
maar is voor het Hattems Mannenkoor ‘te geleerd’."

De repetities worden gestaakt tot de heer Scholten, die in dienst een motorongeluk heeft
gekregen, is hersteld. In de loop van 1941 is hij terug.

Volgens het jaarverslag verzoekt de voorzitter om het roken te beperken tot de pauze en
niet tijdens de repetities te roken! Er zijn leden die zich hier niets van aan trekken en rus-
tig doorroken. (In 1982 wordt, op de jaarvergadering, het voorstel gedaan om op repeti-
tieavonden helemaal niet meer te roken.)

2 14 Heemkunde Hattem



Het aantal leden schommelt in deze jaren rond de 25 a 30.

In 1944 en 1945 liggen de activiteiten, door de bezetting, stil. De eerste repetitie wordt
weer gehouden in juni 1945. Er wordt dan geoefend voor de viering van het gecombi-
neerde Bevrijdingsfeest en Koninginnedag op 31 augustus. In samenwerking met de ande-
re plaatselijke koren worden op de markt enige nummers gezongen.

Na de oorlog

In januari 1947 geeft het Hattems Mannenkoor zijn eerste kerkconcert in de Hervormde
Kerk van Hattem.

In april wordt het 20-jarig bestaan van het koor alsnog gevierd.

De eerste plaatopname vindt plaats op 23 oktober 1947. Het koor zingt dan, in de boven-
zaal van café Steenman, 'De Ruine' ten bate van de Karel Doormanstichting. Het num-
mer wordt ter plaatse opgenomen en kan direct daarna teruggeluisterd worden.

Er is ook sprake van een radio-optreden in 1948; een medewerker van de NCRV komt
het koor beluisteren, maar tot grote teleurstelling van iedereen gaat het optreden, wegens
de gebrekkige techniek van het koor, niet door.

Memorabel is een concert dat werd gegeven in Militair Herstellingsoord Aardenburg in
Doorn. De dirigent, de heer Scholten, was daar al enige malen opgenomen geweest
wegens een verwonding aan zijn been, die hij in de oorlog, door een ongeluk, had opge-
lopen. Woensdag 17 november 1948 is het zo ver. Het koor wordt om half 4 in Hattem
opgehaald door een bus van de instelling. In het jaarverslag staat over de uitvoering ver-
meldt: "In de pauze werden wij en de patiénten getrakteerd op sigaren van voor deze tijd
ongekende afmeting en kwaliteit. Verder was er nog wijn en koffie."

Na het optreden wordt nog een lunch aangeboden. Na de lunch gaat het koor nog naar
een gezellig café om even na te praten. Om 1 uur ’s nachts gaat het huiswaarts, waar men
om 03.30 uur aankomt.

Feestavond 1996
(Foto collectie Hattems Mannenkoor)
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In bijna elk jaarverslag staat de klacht over het zeer matige bezoek van de repetities. Zo
verstrijken de jaren met kerk- en tuinconcerten (in de tuin van hotel Molecaten en later
in de tuin van de Tinne), concoursen en feestavonden met toneel of cabaret, verloting in
de pauze en bal na tot 02.00 uur.

Ook bij de begrafenis van een koorlid wordt op verzoek gezongen.

Bij de viering van het 30-jarig bestaan, in maart 1955, worden de leden van het eerste uur
gehuldigd. De voorzitter Jaap Egberts en de leden Jopie Weerdmeester en Appie Kers zijn
30 jaar lid. Zij krijgen een sigarettenkoker met inscriptie en een doos sigaretten. Voorzitter
Egberts krijgt daarnaast een zilveren lepel en vork met inscriptie. Deze avond wordt ook
een prijzenkast aangeboden.

De dirigent, de heer Scholten, is in mei 1957 20 jaar in dienst van het koor. Dat moet
natuurlijk gevierd worden. Op een normale repetitieavond worden de echtgenotes van de
leden en de dirigent uitgenodigd om in de pauze te komen. Volkomen verrast, wordt de
dirigent gehuldigd. Als cadeau krijgt hij een horloge en mevrouw Scholten krijgt een
kloostertafeltje, een theemuts en een boeket bloemen. Daarna is er koffie met gebak en,
natuurlijk, de borrel.

In september 1957 is er een grote brand in café Schuurman, het repetitielokaal van het
koor. De bladmuziek en de medaillekast kunnen gered worden, maar het vaandel gaat
helaas verloren. Het jaarverslag vermeldt dat het verlies van het vaandel door de verzeke-
ring wordt gedekt. Van het verbrande vaandel zijn nog enkele overblijfselen bewaard
gebleven.

De repetities worden verplaatst naar de zaal van de heer Vos. Hierdoor moet de repetitie-
avond veranderd worden van de donderdag naar de maandag. Helaas moeten hierdoor
enige leden opzeggen omdat ze op maandag niet kunnen.

De jaren zestig en zeventig

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig, schommelt het ledental rond de 40. Later komt het
ledental weer uit op ongeveer 30.

Concoursen worden bijna niet meer bezocht. Volgens de jaarverslagen worden er concer-
ten gegeven in Hattem, maar ook in de omgeving; soms in samenwerking met een ander
koor of een muziekvereniging. Ook wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten.
Het bestuur is druk met het aflopen van recepties van jubilerende of" trouwende' leden
en jubilerende verenigingen in Hattem en omstreken.

In mei 1962 viert de heer Scholten zijn 25-jarig jubileum als dirigent van het koor. Hij
wordt uitbundig in het zonnetje gezet. Ook zijn er cadeaus: een verrekijker, een muziek-
standaard, een stemfluit en een kistje sigaren. Zijn vrouw krijgt een bloemenmand en een
doos bestek. Ons Genoegen brengt een serenade en zij bieden ook nog een luxe doos siga-
retten aan. De rest van de avond wordt er feest gevierd. Een paar dagen later gaat het koor
nog een dagje uit, ter gelegenheid van het jubileum. De reis gaat naar Ouwehands
Dierenpark, daarna een tocht door de Betuwe en Montferland. Tot besluit wordt er ge-
dineerd in hotel Pijnappel in Klarenbeek.

In 1965 sluit zaal Vos en worden de repetities verplaatst naar De Tinne.
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In de Hervormde Kerk worden radio-opnamen gemaakt voor het programma
‘Musicerende Dilettanten’ van de KRO; de uitzending is 9 oktober 1965.

In deze jaren wordt ook verschillende keren meegewerkt aan speciale kerkdiensten waar
ds. Van Nieukerken voorgaat, zoals jeugddiensten en Open Deur-diensten. Bij concerten
in de Hervormde Kerk spreekt ds. Van Nieukerken vaak het welkomstwoord.

In november 1969 moet dirigent Klaas Scholten wegens gezondheidsredenen na 32 jaar
het dirigeerstokje overdragen aan de heer Jaap Neuteboom uit Hattem.
Eind 1971 gaat het koor zijn repetities houden in de bovenzaal van Hotel De Boer.

In 1974 bestaat het koor 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt donderdag 21 november
een concert gegeven in de Hervormde Kerk. Medewerkenden aan deze avond zijn: Carin
Ostar, sopraan, Rudy de Heus, piano en Joop Visser, bariton.

Zaterdag 23 november is de receptie in hotel De Boer. Ds. Van Nieukerken spreekt daar
zijn verbondenheid met het Hattems Mannenkoor uit. De heer Egberts wordt geridderd
als een van de oprichters van het koor en zijn onafgebroken lidmaatschap gedurende 50
jaar, waarvan ook vele jaren als voorzitter.

Januari 1976 wordt afscheid genomen van Jaap Neuteboom als dirigent. Er is dan een
probleem, want er is nog geen vervanger. De heer Kwakkel uit Zwolle wordt bereidt
gevonden tijdelijk de muzikale leiding op zich te nemen. Helaas komt de heer Kwakkel
in augustus te overlijden. Een leerling van hem, Rudi Altelaar, wordt in september
benoemd tot nieuwe dirigent. Eind oktober neemt deze weer ontslag, omdat hij te druk
is met zijn studie. De voorzitter, de heer Fiechter, weet de heer de Graaf over te halen om
tot 31 december de leiding op zich te nemen, omdat het traditionele kerstconcert in het
gedrang dreigt te komen. Het concert wordt gelukkig een succes.

Januari 1977 neemt de heer Wichert van der Weide uit Elburg het stokje over. Wegens
gezondheidsproblemen neemt hij per 1 januari 1983 ontslag.

Het bestuur vindt in de persoon van Johan van der Kamp een opvolger. Helaas klikt het
niet zo tussen de heer Van der Kamp en het koor. Het gevolg is dat deze per 1 september
1984 weer ontslag neemt. Wichert van der Weide, die blijkbaar hersteld is, wordt
opnieuw benoemd tot dirigent.

In januari 2000 wordt er afscheid genomen van Wichert van der Weide. Vanwege zijn ver-
diensten voor het koor wordt hij benoemd tot eredirigent van het Hattems Mannenkoor.
Herman Kamp uit Kampen volgt hem op en is tot op heden dirigent van het koor.

De jaren tachtig tot heden

De repetities zijn inmiddels verplaatst naar ‘t Vossenhol. Helaas breekt ook daar in1982
brand uit, waarbij de piano, die in 1978 is aangeschaft met f 2500,- subsidie van het
Anjerfonds, verloren gaat. Gelukkig weet koorlid Ab Brouwer, destijds politieagent in
Hattem, de muziekbibliotheek te redden. Tijdelijk worden de repetities verplaatst naar de
Van Allerhof. Eind 1982 kan het koor weer terug naar café De Vosse, voorheen ’t
Vossehol.

Na een ledenwerfactie is het aantal leden begin 1980 gegroeid naar 46. Voor het eerst staat
er in het jaarverslag een woord van lof over het repetitiebezoek.
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Verder gaat het het koor redelijk voor de wind. Er wordt meegewerkt aan kerkdiensten en
er worden concerten gegeven in Hattem en omgeving, vaak samen met andere koren of
muziekcorpsen Ook wordt er gezongen in bejaarden- en verzorgingshuizen.

Bij alle veranderingen van repetitieruimte is de prijzenkast inmiddels zoekgeraakt. Bij de
receptie ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van het Hattems Mannenkoor, in 1984,
is deze kast weer opgeduikeld en wordt aan het bestuur overhandigd.

Februari 1987 gaat De Vosse failliet. De nieuwe repetitieruimte wordt gevonden in de
Gereformeerde Kerk aan de Dorpsweg. In 1990 verhuist het koor weer naar De Tinne,
waar tot de sluiting van De Tinne in 2013, gerepeteerd wordt.

In oktober 1994 neemt het koor haar eerste CD op, in het kerkje van Doornspijk. Deze
CD is bestemd voor de verkoop in Hattem. Voorzitter Wieger van der Veen reikt in
november 1994, tijdens de jubileumreceptie ter gelegenheid van het zeventig-jarig bestaan
van het koor, de eerste CD uit aan burgemeester Abbenhues.

Ten tijde van de jaarvergadering in januari 1995 zijn er van de 560 stuks gemaakte CD’s
nog 161 onverkocht, maar is er een batig saldo te melden.

Internationaal

In 1986 gaat het koor voor het eerst in haar bestaan internationaal. Koorlid Karl Veneman
heeft zijn jeugd doorgebracht in Menden, Sauerland. Bij een schoolreiinie komt hij een
oud-klasgenoot tegen die ook bij een koor blijkt te zingen. Die ontmoeting leidt uitein-
delijk tot een uitwisseling tussen het Hattems Mannenkoor en de Minner Gesang Verein
Cicilia uit Hitingsen. In juni bezoekt Cicilia Hattem. Het weer is dat weekend erg slecht,
maar de stemming lijdt daar niet onder.

In oktober brengt het Hattems Mannenkoor een tegenbezoek aan Duitsland. Beide keren
is er natuurlijk ook een gezamenlijk optreden met aansluitend een gezellige avond.

L

Met Ciicilia op stap, 1986
(Foto collectie Hattems Mannenkoor)
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De uitwisseling met Cicilia is voor een deel van de koorleden een bijzondere ervaring.
Ruim 40 jaar na de oorlog leefde er bij sommige leden nog steeds de nodige scepsis over
zo'n uitwisseling met een Duits koor.

Na het eerste bezoek aan Duitsland was zelfs de grootste criticus om. De uitspraak van Jan
de Vries: "Wat is dit mooi”, bewijst dit wel.

Steevast worden de gezamenlijke concerten afgesloten met het lied Frieden.

De wederzijdse bezoeken tussen de koren zullen nog jaren volgehouden worden.
Uiteindelijk stopt de uitwisseling met Cicilia in 2006 omdat de leden van het Duitse koor
te oud zijn en het koor te klein is geworden. Contacten tussen individuele leden van de
koren zijn er nog steeds.

Oud papier en rommelmarkt

Al heel lang een onmisbare bron van inkomsten zijn het inzamelen van oud papier en het
jaarlijks houden van een rommelmarkt.

In de analen worden er niet zoveel woorden aan gewijd, maar in 1990 worden Henk
Witteveen en Mannes Voskuil genoemd: de eerste wegens het ophalen van oud papier, de
tweede omdat hij de organisator is van de wekelijkse lotto. Het jaarverslag: "Henk
Witteveen, die met zijn handkar er dagelijks op uit trekt om oud papier op te halen, zo
langzamerhand een Hattemse bekendheid. Mannes Voskuil, die trouw iedere repetitie de
leden van ons koor verleidt om een gokje te wagen met zijn lotto. Beide mannen verzor-
gen hierdoor een belangrijke bron van inkomsten voor ons koor."

In 1993 wordt in het jaarverslag vermeldt dat er ca. 155 ton oud papier is verzameld. Dit
resultaat kan behaald worden door de inzet van Henk Witteveen en de plaatsing van een

- Ll =8 3
Rommelmarkt op het plein van de Roseboomschool
(Foto collectie Hattems Mannenkoor)
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container bij het zwembad. Het bestuur heeft nog een keer een financiéle bijdrage gele-
verd omdat de wielen van zijn kar versleten waren.

Na wat omzwervingen wordt de definitieve plek voor de oud-papiercontainer gevonden
achter het postduivengebouwtje aan de Burgemeester Moslaan. Samen met de muziek-
vereniging Ons Genoegen en tafeltennisvereniging Smash wordt in 2000 de Stichting
Oud-papier Hattem (StOH) opgericht, om het terrein te beheren.

In 1986 begint het koor met het houden van rommelmarkten. Het doel is om de kosten
te dekken van de uitwisseling met Cicilia. Aanvankelijk is dit een groot succes.

In mei 1986 wordt de eerste rommelmarkt gehouden op het schoolplein van de
Roseboomschool aan de Dorpsweg en deze trekt klanten uit de wijde omgeving.

In 2006 wordt de laatste rommelmarkt gehouden, omdat de stortkosten van de restanten
de opbrengsten overtreffen.

Uitjes

In de tijd dat er nog concoursen werden bezocht, was dat tegelijk een dagje uit. Toen er
steeds minder aan concoursen werd deelgenomen, ging een commissie uit het koor uitjes
bedenken, om de onderlinge band te versterken. Een dagje, of een enkele keer zelfs een
weekendje, uit, gaat dan ook tot de jaarlijkse tradities van het koor horen. Het koor
bezoekt onder meer Aalsmeer en Amsterdam, Utrecht en Scheveningen, de dierentuin in
Emmen, Rotterdam en Antwerpen. Onderweg en bij stops voor een consumptie of om
iets te eten, wordt er altijd wel even gezongen. Het is tenslotte een koor op reis.

Uitje naar Schiphol 1963
(Foto collectie Hattems Mannenkoor)
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Soms zonder, maar soms ook samen met de mannen, gaan ook de partners geregeld op
stap. Zo is er in 1996 de viering van het 10-jarig partnerschap met het koor Cicilia. Dit
jubileum wordt gezamenlijk gevierd in Rol Duc, Kerkrade.

In 20006, bij het 20-jarig bestaan van het partnerschap wordt dit herhaald.

Repertoire
Het repertoire van het koor is altijd erg gevarieerd geweest. Klassiek, kerkmuziek, vader-
landse liederen en gospelsongs, maar ook moderne lichte muziek, zoals musical en pop-
muziek, staan op het programma.

In de begintijd domineerden de ‘zware nummers’, het repertoire van het Hattems
Mannenkoor. Enkele stukken uit dat vroege repertoire zijn gebleven, zoals 'Het
Slavenkoor' uit Nabucco van Verdi en 'Choeur des Soldats' van Gounod. Veel muziek uit
de begintijd is al jaren niet meer uit de kast gekomen en zal er waarschijnlijk ook nooit
meer uitkomen.

De vernieuwing van het repertoire is in de jaren negentig ingezet en nu zingt het koor
meer eigentijdse muziek zoals 'And So It Goes' van Billy Joél en 'In My Room' van de
Beach Boys. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor
het koor. Met deze verbreding van het repertoire wordt
een groter publiek bereikt, wat gunstig is voor het
bezoek bij uitvoeringen en ook positief kan uitpakken
bij de ledenwerving.

Bijzondere leden

Een markant figuur uit het recente verleden is al
genoemd: Henk Witteveen, de 'oudpapier-man' van het
Hattems Mannenkoor. Koorliederen fluitend liep hij
jarenlang dagelijks met zijn handkar over straat om oud
papier op te halen. Voor velen een mooie herinnering
aan een bijzondere man. Hij is benoemd tot ‘lid van
verdienste’. In 2002 is hij overleden.

Ook Wichert van der Weide moet genoemd worden.
Geen lid van het koor, maar in dienst van het koor.
Wegens zijn grote verdiensten voor het koor, is hij
benoemd tot ‘eredirigent’.

Uit het wat verdere verleden: Jaap Egberts, medeo-

prichter en voorzitter van het eerste uur en Dries Kroeze
en Sander van Hoorn, die allen tot ‘erelid’ zijn benoemd  Henk Wisteveen met kar
na 60 jaar lidmaatschap. (Foto collectie Hattems Mannentkoor)

Veel dank aan de achtereenvolgende secretarissen van het Hattems Mannenkoor die elk jaar
cen gedetailleerd jaarverslag maakten. (EA)
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